
 

 

 

KERSTNACHTDIENST 
 

Dinsdag 24 december 2024 om 21.00 uur 

in de kerk van Westergeast 

Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wees niet bang!’ 
 

 

 

Voorganger: ds. Lieuwkje Cnossen 

M.m.v.: cantorij o.l.v. dhr. Bauke Hoekstra 

en CMV De Bazuin samen met Het Federatieorkest 

o.l.v. dhr. Zweitze van der Heide 



Muziek van CMV De Bazuin met Het Federatieorkest 
 

Voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen 
 

Moment van stilte 
 

We gaan staan 
 

Intochtslied: ‘Door het donker hier gekomen’:  

1 en 2 cantorij, 3, 4, 5 en 6 allen (Lied 20 uit ‘Het liefste lied van overzee’)  
 

Cantorij: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In dit Kind staat het te lezen 

    hoe God zich ons allen dacht: 

    zie de toekomst, hier geboren, 

    voor het menselijk geslacht! 
 

Allen: 
 

3. In dit Kind is vleesgeworden 

    hoe God ook het donker door 

    heel zijn goede schepping trouw blijft 

    Deze ster wijst ons het spoor! 
 

4. Oude dromen, haast vervlogen, 

    uit een lang voorbije tijd, 

    zingen wij ons nieuw te binnen, 

    door de hemel begeleid. 
 

5. En met allen die gegaan zijn 

    met de dromen van oudsher, 

    zoeken wij naar nieuwe wegen 

    bij het lichten van de ster. 
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6. Zolang wij nog durven dromen, 

    uitzien naar wat toekomst biedt, 

    zullen wij ons laten leiden 

    door dit Kind, dit licht, dit lied. 

 

Bemoediging  

Voorganger:  We zijn hier samen is in de naam van de Eeuwige God,, 

Allen:   die liefde is en grond van ons bestaan, 

Voorganger:  die het licht roept in de nacht  

Allen:   en in een kind ons nabij komt.  

 

Drempelgebed (hierna gaan we weer zitten) 

 

Aansteken van de Kerstkaars 

 

Zingen: Lied 458a, eerst cantorij, daarna allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema van de dienst 

 

Zingen: Lied 477: 1, 2, 3 en 4 allen  (CMV De Bazuin met Het Federatie-orkest) 

 

1.  Komt allen tezamen, 

     jubelend van vreugde: 

     komt nu, o komt nu naar Betlehem! 

     Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

     Komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

2.  De hemelse engelen 

     riepen eens de herders 

     weg van de kudde naar 't schamel dak. 

     Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

     Komt, laten wij aanbidden,      

     komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden die koning. 
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3.  Het licht van de Vader, 

     licht van den beginne, 

     zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 

     goddelijk kind, gewonden in de doeken ! 

     Komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

   4.  O Kind, ons geboren, 

     liggend in de kribbe, 

     neem onze liefde in genade aan! 

     U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

     Komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden, 

     komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Dienst van het woord 

 

De groet  

Voorganger:   Het licht van de Eeuwige is met u en jullie allemaal. 

Allen:       ook met u is zijn licht. 

 

Gebed van de Kerstnacht 

 

Zingen: Lied 476 ‘Nu zijt wellekome’: 1, 3 en 4 allen  

(CMV De Bazuin met Het Federatie-orkest) 
 

1.  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

     Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

     Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

     Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

     Kyriëleis 
 

3.  Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

     dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

     ‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

     Bet’lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' 

     Kyriëleis. 
 

4.  Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land, 

     zij zochten onzen Here met offerand’. 

     Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

     te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

     Kyriëleis. 
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Lezing uit de bijbel: Jesaja 9: 1-6:   

Zingen: Lied 448:  1, 3 en 5 cantorij, 7 en 9 allen, lezen: 2, 4, 6 en 8 
 

Cantorij: 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing uit de bijbel: Lucas 2: 1-7 (uit: Bijbel in Gewone Taal) 
 

Voorganger: 

2. gij die hier woont in 't dal der tranen 

    en van de schaduwen des doods, 

    gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 

    Hij zich zijn witte weg zal banen. 

 

    Voorganger: 

    4. Geen liefde gaat er meer verloren, 

  de onderdrukking is voorbij, 

  de dood is dood, nu juichen wij, 

  er is een kind voor ons geboren. 

 

Voorganger:  

8. Dan zal de aarde voor ons allen 

    het land van melk en honing zijn, 

    het kind van God zal koning zijn, 

    nooit zal de troon van David vallen. 

 

    Voorganger:  

    6. En alle andere vreemde namen: 

        die wonderlijke raadsman heet, 

        omdat Hij de geheimen weet 

        van hemel en van aarde samen. 

     

    gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 

    Cantorij:  

    3. Hij komt met vrede; en geen rampen 

        geen oorlog en geen bitterheid 

        zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 

       geen laarzen die in 't duister stampen. 

    Cantorij:  

5. Er is een zoon voor ons gegeven, 

   de Zoon van God die koning is, 

   die 't licht is in de duisternis, 

   de weg, de waarheid en het leven. 
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Allen:    

7. En sterke God, die de gebeden 

    verhoren zal, die overwint. 

    Eeuwige vader heet dat kind, 

    en vorst van eindeloze vrede. 

 

 
Allen:    

 9. En alle, alle mensen samen, 

     die zullen voor zijn aangezicht 

     staan zingen in het grote licht. 

     En Hij kent allen bij hun namen. 
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Zingen: Lied 483: 1, 2 en 3: allen (CMV De Bazuin met Federatie-orkest) 
 

1.  Stille nacht, heilige nacht! 

     Davids Zoon, lang verwacht, 

     die miljoenen eens zaligen zal, 

     wordt geboren in Betlehems stal, 

     Hij, der schepselen Heer, 

     Hij, der schepselen Heer. 
 

2.  Hulploos Kind, heilig Kind, 

     dat zo trouw zondaars mint, 

     ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

     wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

     Leer me U danken daarvoor. 

     Leer me U danken daarvoor. 
 

3.  Stille nacht, heilige nacht! 

     Vrede en heil wordt gebracht 

     aan een wereld, verloren in schuld; 

     Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

     Amen, Gode zij eer! 

     Amen, Gode zij eer! 
 

Lezing uit de bijbel: Lucas 2: 8-14 (uit: Bijbel in Gewone Taal) 
 

Zingen: Lied 509 ‘Kindje van vrede’: 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen 
 

Cantorij: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Parel van liefde, kwetsbare held,  

     jij bent gekomen als dauw op het veld,  

     jij bent gekomen als dauw op het veld.  
 

Allen: 
 

3.  Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind,  

     jij laat je vinden door wie je bemint,  

     jij laat je vinden door wie je bemint.  
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4.  Kindje van vrede, leer ons te zijn  

     vindplaats van liefde in deze woestijn,  

     vindplaats van liefde in deze woestijn. 
 

Lezing uit de bijbel: Lucas 2: 15-20 (uit: Bijbel in Gewone Taal) 
 

Zingen: Lied ‘In de harten van de mensen’: 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen 

(Zangen van zoeken en zien lied 692b) 
 

Cantorij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  Echo die in ons blijft klinken, 

     vonk van God, geef ons de durf 

     ‘t met dit sprankje hoop te wagen 

     tot het groeiend wordt voldragen, 

     ons van binnenuit vervult. 
 

Allen: 
 

3.  Als een kind zo klein en kwetsbaar, 

     teer maar toch vol zachte kracht 

     wordt dan Christus steeds herboren, 

     wat in ’t donker leek verloren, 

     wordt weer aan het licht gebracht. 
 

4.  Dunne draad van licht en leven, 

     Geest van God die ons geleidt, 

     voer door eeuwen en door dagen 

     ons naar heelheid die de aarde 

     van gebrokenheid bevrijdt. 
 

Overdenking 
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Zingen:  Lied 486  ‘Midden in de winternacht’: 1, 2, 3 en 4 allen 

(CMV De Bazuin met Het Federatie-orkest) 

 

1.  Midden yn de winternacht 

     gie de himel iepen, 

     sa wie dêr in ing’lemacht 

     doe’t elk lei te sliepen. 

     Alle fûgels sjonge bliid, 

     hoeders, sjong dan, ’t wurdt no tiid! 

     Jou de snaren toan, blaas de fluiten oan, 

     lit de bel, lit de trom, 

     lit de beltrom hearre: 

     hjoed is Kristus berne! 

 

2.  Wat in frede wie it no al, 

     wylde bisten boarten 

     mei de skiepkes yn ‘e stâl, 

     bûnte, wite_en swarte. 

     Alle fûgels sjonge bliid, 

     hoeders, spylje, ’t wurdt no tiid! 

     Jou de snaren toan, blaas de fluiten oan, 

     lit de bel, lit de trom, 

     lit de beltrom hearre: 

     hjoed is Kristus berne! 

 

3.  Yn ‘e kjeld fan snie en iis 

     bloeie alle blommen, 

     want it nije paradys  

     is op ierde kommen. 

     Alle fûgels sjonge bliid, 

     hoeders, dûnsje, ’t wurdt no tiid! 

     Jou de snaren toan, blaas de fluiten oan, 

     lit de bel, lit de trom, 

     lit de beltrom hearre: 

     hjoed is Kristus berne! 

 

4.  Sjoch, dêr stiet de hege stjer 

     strieljend as de sinne, 

     en de dei is samar dêr 

     dat wy sjonge kinne 

     yn ‘e blide nije moarn; 

     hoeders, blaas jim fluiten oan,  

     lit de bel, bim-bam, lit de trom, rom-rom, 

     kear dy om, kear dy om,  

     lit de beltrom hearre: 

     hjoed is Kristus berne. 
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Dienst van het antwoord 
 

Gedicht  ‘Wees niet bang’ van Ans te Lintelo 
 

Zingen: Lied 496: 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 

Cantorij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allen: 
 

2.  De herders hebben het gezien 

     in de geboortestal: 

     daar was het vrede en sindsdien  

     zingt elk dat overal.  

     Daar was het leven argeloos,  

     verlosten waren zij.  

     Dor hout ging bloeien als een roos, 

     woestijn werd tot een wei. 
 

3.  Gij morgenster en mensenzoon,  

     breng ons de nieuwe tijd,  

     waarin de wereld wordt bewoond 

     door uw gerechtigheid.  

     Dan is uw heil aan ons geschied,  

     u allen even na, –  

     dan zingt de schepping weer dit lied  

     tot in de gloria.  
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Inzameling van de gaven voor: 

1. Kinderen in de knel     2. Geluidsinstallatie, Kerkbeheer  

(muziek van CMV De Bazuin met Het Federatie-orkest) 

 

Dankgebed en voorbeden, na elke voorbede: 

Voorganger:   Zo bidden wij samen: 

Allen: Wees met Uw licht nabij. 

 

Stil gebed, Onze Vader  

 

Slotlied: Lied 481: 1, 2 en 3 allen  

(CMV De Bazuin met Het Federatieorkest) 

 

1.  Hoor, de engelen zingen d’ eer 

     van de nieuw geboren Heer! 

     Vrede op aarde, 't is vervuld: 

     God verzoent der mensen schuld. 

     Voeg u, volken, in het koor, 

     dat weerklinkt de hemel door, 

     zing met algemene stem 

     voor het kind van Betlehem! 

     Hoor, de engelen zingen d’ eer 

     van de nieuw geboren Heer! 

 

2.  Hij, die heerst op 's hemels troon, 

     Here Christus, Vaders Zoon, 

     wordt geboren uit een maagd 

     op de tijd die God behaagt. 

     Zonne der gerechtigheid, 

     woord dat vlees geworden zijt, 

     tussen alle mensen in 

     in het menselijk gezin. 

     Hoor, de engelen zingen d’ eer 

     van de nieuwgeboren Heer! 

 

3.  Lof aan U die eeuwig leeft 

     en op aarde vrede geeft, 

     Gij die ons geworden zijt 

     taal en teken in de tijd, 

     al uw glorie legt Gij af 

     ons tot redding uit het graf, 

     dat wij ongerept en rein 

     nieuwgeboren zouden zijn. 

     Hoor, de engelen zingen d’eer 

  van de nieuwgeboren Heer! 
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Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
 

Zingen: Lied 506: 1, 2 en 4 allen 

(CMV De Bazuin met Het Federatie-orkest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Al zijt Gij nu nog maar een kind 

     zo kwetsbaar, teer en klein, 

     wij weten dat het rijk begint 

     waarvan Gij Heer zult zijn, 

     een rijk waarin de vrede wint 

     van oorlog en van pijn 

Refrein 

     Wij loven U, koning en Heer,/ 

     koning en Heer, 

     wij loven U, koning en Heer! 

 

4.  Wij gaan op weg naar Betlehem,  

     daar ligt Hij in een stal  

     die koning in Jeruzalem,  

     voor eeuwig wezen zal!  

     Laat klinken dan met luider stem  

     en blij bazuingeschal: 

Refrein 

     Wij loven U, koning en Heer,/   

     koning en Heer, 

     wij loven U, koning en Heer! 
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